Activiteitenverslag Oecumenisch Centrum Michaélskerk 2024
Voorwoord

Het Oecumenisch Centrum Michaélskerk in Oosterland heeft in 2024 opnieuw een reeks
inspirerende en verbindende activiteiten georganiseerd. Dankzij de inzet van enthousiaste
vrijwilligers en theoloog Karen Hagg zijn de vieringen tot in detail voorbereid en uitgevoerd.
De evenementen brachten gemeenschapsgevoel, bezinning en cultuur samen, met als rode
draad het thema "Verbonden".

Belangrijke activiteiten van 2024
Ademtocht — 30 maart 2024

Op de vooravond van Pasen vond de Ademtocht plaats, een inmiddels geliefde traditie in
Oosterland. Dit jaar stond het thema Verbonden centraal. De stiltewandeling begon om 20.15
uur en leidde deelnemers langs bijzondere plekken waar dit thema op verschillende manieren
zichtbaar en voelbaar werd gemaakt. Na afloop vond in de Michaélskerk een meditatief
moment plaats, ondersteund door muziek en poézie. Mede dankzij de bijdrage van dansschool
Pardans en hoornblazer Wilma Tichelaar werd het een bijzondere belevenis.

Flora viering — 25 augustus 2024

Tijdens de Flora- en Visserijdagen in Den Oever opende de Michaélskerk opnieuw haar
deuren voor een inspirerende Flora viering. Dit jaar stond De stem van de zee centraal. Door
de ogen van een dagjestoerist werd de zee op verschillende manieren beleefd—van haar
serene schoonheid tot haar verborgen verhalen. In een interactieve toneelviering, muzikaal
ondersteund door het Museumkoor, werd het publiek meegenomen in een reflectie over de
zee en haar invloed op mensen en natuur.

Lichtzee — 3 november 2024

Traditiegetrouw werd op Allerzielen een herdenkingsmoment gehouden onder de naam
Lichtzee. Dit jaar volgden bezoekers het pad van rouw, dat vele kleuren kan hebben—van
donker naar lichter. Gedichten, zang en dans brachten troost en verbondenheid, en bezoekers
staken gezamenlijk kaarsen aan voor hun dierbaren. Muzikale ondersteuning kwam van het
Museumkoor en organist Jan Dekker, terwijl danseres Dorien Wittink de kleuren van rouw in
beweging bracht.

Kerstnachtviering — 24 december 2024

De jaarlijkse kerstnachtviering bracht wederom een unieke vertelling van het kerstverhaal,
ditmaal met discipel Dirk in de hoofdrol-—de mysterieuze dertiende discipel die op
Wieringen woonde. Twee vieringen (om 20.00 uur en 22.00 uur) vertelden het kerstverhaal op
een verrassende manier, ondersteund door zang van het Museumkoor en orkest onder leiding
van Karin Smits.

Slotwoord

2024 was een jaar van inspirerende ontmoetingen, culturele vieringen en momenten van
bezinning. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en betrokken kunstenaars zijn de
activiteiten van het Oecumenisch Centrum Michaélskerk uitgegroeid tot waardevolle tradities.



We kijken met dankbaarheid terug en zien uit naar een nieuw jaar vol betekenisvolle
vieringen.



